
         

Blog Karel Hendriks – 01-03-2013 

Karel is Associate Protection Officer in Bagdad. Over zijn tijd in Irak houdt hij ter plekke een blog bij. Lees hier zijn 

tweede blog:

Slachtoffers van zwaartekracht 

Een aantal dagen geleden dacht ik echt even dat de rapen gaar waren. Normaal gesproken is Tamimi onwerkelijk stil - een bijeffect van al die zandzakken. De 
enige geluiden komen van de talloze krols blazende zwerfkatten en een sporadisch overvliegende helikopter. Samen met wat collega's zat ik in de piazza toen de 

hel losbarstte: sirenes, geschreeuw, mitrailleurvuur - het klonk dichtbij! Sommige mensen keken angstig om zich heen, anderen bleven stoïcijns aan hun drankje 
lurken. Al snel bleek de reden voor 't kabaal: Irak had de Verenigde Arabische Emiraten verslagen in de finale van de Gulf Football Cup, en uit vreugde legen 
massa's mensen dan hun AK47's in het luchtledige. Schijnbaar een enorm probleem, want na ieder sportevenement of festiviteit leggen er weer willekeurige 

mensen het loodje, alleen omdat ze de pech hebben dat zo'n omhooggeschoten kogel op hun hoofd landt. Slachtoffers van zwaartekracht.    

Onrust tussen Sunni’s en Shia’s 

Irak wordt weer onrustiger. Saddam Hussein was een Sunni, en gedurende zijn regime waren alle privileges en baantjes dan ook voorbehouden aan deze groep. 
Toen de Amerikanen de macht overdroegen na (een soort van) democratische verkiezingen, leverde de meerderheidsgroepering in Irak de premier af: de Shia's. 
Veel Sunni's, vroeger invloedrijk en bevoorrecht, zijn angstig voor verdere marginalisering en roepen dat de Shia regering hen discrimineert. Met tienduizenden 

tegelijk bezetten ze wegen en demonstreren ze in heel Irak, dankbaar gebruik makend van het label 'Arabische Lente'. Aanslagen en represailles over en weer 
zetten de zaak op scherp, terwijl in het noorden de Koerden zich roeren in een olierijke betwiste regio van het land. Tussen hen en het Irakese leger is al weken 
lang een soort Mexican standoff aan de gang: wie als eerste knippert, verliest. 

 

Breien op gebedsdag 
Op vrijdagen (de gebedsdag) kabbelt het leven rustig voort in Tamimi. Als het niet te koud is, bezetten verschillende groepjes de piazza: de Iraniërs spelen 
monopoly of schaak, de Russen roken hun shisha (waterpijp) en ik zit met de Libanezen rondom een kampvuur in een oude barbecue. In een hoekje zit zelfs 

iemand te breien. Ja, het leven is heftig in Bagdad! Een paar dagen terug heb ik zelfs een 'normaal' stukje stad gezien. Binnen de Green Zone wonen ongeveer 
3000 Irakezen die vlug bij zinnen waren toen Saddam's regime viel, en snel de appartementen van zijn gevluchte ambtenaren kraakten. Tien jaar na dato wonen 
ze er nog altijd, dus midden in die beveiligde bubbel ligt een klein wijkje waar kinderen spelen, namaak sportschoenen worden verhandeld en ik stuntelig een paar 

woordjes Arabisch uitprobeer. 

 

Saddam’s Atoomagentschap 
In de tussentijd ben ik druk in de weer om een onderzoeksassistent te werven. De aanmeldingen zijn nog niet echt om over naar huis te schrijven, al variëren ze 
tenminste wel: van een ambitieuze kostuumontwerper tot iemand die onder Saddam's Atoomagentschap werkte aan "projects relating to the design and 

construction of nuclear weaponry" (echt!). Tevens had deze heer zitting in "a committee to hide weapons". Staat goed op ieder CV, toch? 
 

Bezoek aan Basra 
Enthousiast ben ik over mijn trip naar Basra (in het zuiden) volgende week. In en rond Basra wonen duizenden zigeuners, verwant aan de Roma in Europa. Ze 
noemen zichzelf de Dom, en schijnen in erbarmelijke getto's te wonen, volledig uitgesloten van de Irakese samenleving vanwege hun (vroegere) 

levensonderhoud: prostitutie en alcoholverkoop. Buiten hun sloppenwijk lopen ze het risico standrechtelijk geëxecuteerd te worden, en natuurlijk is burgerschap 
een probleem. We gaan hulpgoederen uitdelen, terwijl ik en passant de staatlozen turf. Verder ben ik op zoek naar de Nomaden die rondtrekken in de regio. 'Op 

zoek' moet je letterlijk nemen, want een mobiel team van UNHCR moet eerst de GPS coördinaten doorgeven voordat ik erheen kan. Tot zo ver hebben we ze nog 
niet gevonden...   

Ma'salame! 

Karel             


